
Kasteelhoeve	“De	Tornaco”	
Vrijdag meteen een mooie wandeling gemaakt van een 15 km en onderweg een lekker ijsje 
gesnoept en heel lekkere kersen. 
’s Avonds zijn we iets gaan eten in taverne Martenshof. Heerlijke salades! 
In het salon op de hoeve hebben we daarna nog iets gedronken. 
Zaterdag weer lekker weer en een rit rond de 23km die van start ging doorheen het centrum 
van Borgloon. 
Als onze paarden daar niet geslaagd zijn voor hun schriktraining dan weet ik het ook niet 
meer! 
Aangekomen bij de doorkijkkerk. Ook wel ‘Reading between the Lines’ genoemd.  Deze is 
heel uniek met een uitkijk op het heuvelachtige landschap. We konden er vlakbij met de 
paarden.   
Voor onze middagstop hadden we pech.  Er was niets open.  
Dankzij een lieve dame kwamen we bij een boerderij waarvan de eigenaar paarden fokt 
en mochten we onze paarden in een stalling zetten, laten drinken en rusten. Een betere plek 
hadden we niet kunnen bedenken. 
Onze wandeling hebben we verder gezet doorheen het landelijk landschap langs de mooie 
fietswegen. route 90% verhard.  
Na onze rit konden we onze paarden fris afspuiten, voorzien van voer en water Waarna we 
iets gaan eten in “ Le Bouquet Garni” te Sint-Truiden.  
Zondagmorgen, na een lekker ontbijt hebben we tijdens de rit nog genoten 
 van al die mooie en fruitbomen, namen we nog leuke foto’s aan de zwevende kapel ofwel 
“Helsheaven” 
en genoten we tijdens de middag in “de loungebar” Heirbaan 66. Weer training voor de 
paarden…onder te tenten stonden ze bij ons te rusten. 
  
Dank aan Gonda Van den Bulck voor het organiseren van dit Heerlijk weekend waar we met 
toffe dames hebben kunnen genieten, bijpraten en praten over onze fantastische paarden!! 
 
Caroline	Laureys	
	
	


