
RIT te PULLE  

 
 
We kwamen in Pulle aan en reden een weide op waar we de trailers konden parkeren. 
We hadden weipaaltjes bij zodat we een paddock konden maken voor de paarden. 
Daarna hebben we de paarden uitgeladen en gepoetst. Een vriendelijke man heeft toen 
water gebracht voor de paarden. We hebben de paarden opgezadeld en kwamen samen in 
het midden van de weide. 10 deelnemers in totaal.  
Iedereen was klaar dus konden we vertrekken, eerst een stukje over de weg en daarna 
zandwegen en bossen. 
We hebben heel wat gedraafd en gegaloppeerd. Tegen de middag kwamen we aan de 
middagstop. Het was een echt heel mooie plek vlakbij het Kasteel van Vorselaar. 
Daar kregen we lekkere smoskes en wat om te drinken voor ons en onze paarden. 
Ondertussen waren we klaar met eten en vertrokken we weer door de super mooie bossen,  
waar we ook leuke foto’s gemaakt hebben. 
Voor mij was het de eerste keer dat ik mee heb gereden. Mijn pony was het ook nog niet 
gewend om in een groep te rijden, dus hij was een beetje hevig maar de hele groep heeft 
me geholpen en het is heel goed gegaan. Terug aan de weide aangekomen hebben we onze 
paarden afgezadeld, verzorgd en in de paddocks gezet en zijn we naast de weide naar de 
cafetaria van de voetbal gegaan. Daar hebben we lekkere mosselen of videe  gekregen en 
nog veel gebabbeld. Daarna gingen we terug naar onze paardjes. Die waren lekker gras aan 
het eten. 
Jammer genoeg zat het er al op, dan maar terug naar huis na een super leuke dag. 
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