
TREK LRV 2019 Goolderheide 
  
Het was sinds mijn jeugd geleden dat ik nog in een tent sliep. Wat gaat dat worden, voor de 
eerste keer meedoen met de TREK? Spannend allemaal! Back to basic en dichtbij je paard 
slapen. 
Eenmaal de paddocks geïnstalleerd en de tenten opgeslagen gingen we vrijdagnamiddag op 
pad. Een kortere wandeling om de buurt al wat te verkennen. Al gauw ontdekten we dat de 
spijs en drank bij camping Goolderheide dik in orde was. Een lach, een traan, gezang met een 
hapje en een tapje erbij onder de partytent kon niet ontbreken. 
Na een stevig ontbijt begonnen we op zaterdag aan onze dagtocht. Dit keer was de zon met 
vakantie maar dat lieten we niet aan ons hart komen. Bij de picknickplaats moesten we 
schuilen onder de bomen. De weg langs het kanaal was mooi en weer of geen 
weer, we genoten bij een volgende stop van heerlijk hoeve ijs of gebak met een heerlijke 
koffie advocaat erbij. 
Dikke ambiance in de grote tent ‘s avonds zodat sommigen onder ons uit hun dak konden 
gaan op de dansvloer. De volgende dag ontwaken we met het geluid van regen op de tent en 
voorbij galopperende paarden die het gras aan de overkant groener vonden. Het was een keer 
wat anders. 
Op zondag supporteren we voor de dapperen der dappersten die het wel zagen zitten om in de 
gietende regen deel te nemen aan een behendigheidsparcours of op wandeling te vertrekken. 
In de namiddag was het alle hens aan dek om met tractor en 4x4 door de modder te ploeteren 
om de wei te kunnen verlaten. 
Veel nieuwe mensen leren kennen en andere ruiterverenigingen die allemaal met elkaar 
rekening hielden om alles veilig te laten verlopen. Het was een vermoeiend maar zeker 
geslaagd weekend! 
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